Datum:

Plaats:

Info:

Bijdrage:

Inschrijven:

21 september 2019
Van 15.00u tot 19.00u.

Sint Michiel Vredeskerk
Naamsestraat 57a
Leuven

Majel Van Den Ende

0472 97 17 66
mariella.majel @hotmail.com

Maria-Rita Boyart
info@mariposadans.be
03 665 09 72 / 0496 43 33 64

de activiteit is volledig gratis

Indien je het wenst, kan je een vrije
bijdrage in het mandje vooraan leggen;
deze vrije bijdrage zal integraal
overhandigd worden aan de kerk als dank
voor hun medewerking aan dit mooie
project.

om een idee te hebben van het aantal
deelnemers zouden we het fijn vinden
moest je inschrijven via de website:

http://www.mariposadans.be/inschrijven.php

Je gegevens zijn beveiligd door onze privacyverklaring,
die je kan lezen op de website

Dansen voor Vrede

21 September 2019
15.00U — 19.00u



Als er schoonheid is in de mens,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis,
zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land,
zal er vrede zijn op aarde.
Chinees gezegde.

Vrede leeft daar waar mensen mekaar echt
ontmoeten .

Die energie willen wij zichtbaar maken en verspreiden
via dans.

Via eenvoudige cirkeldansen kan werkelijk iedereen,
ongeacht zijn achtergrond, uiting geven aan zijn hoop

en verlangen om meer vrede in de wereld te verkrijgen.

De muziek, die ook de liefde bezingt, komt uit
verschillende werelddelen en culturen, want vrede en
liefde zijn één en laten zich niet tegenhouden door een
grens.

Zowel vrolijke en uitbundige als stille, ingetogen
dansen komen aan bod, als complementaire wegen
naar vrede in ons hart en ver daarbuiten.

Ook vreugde brengt mensen dichterbij en geeft vrede
waarna de stilte des te dieper is....

De keuze van de Sint Michielskerk om een
Vredeskerk te zijn komt uit de geloofsbewogenheid
van de parochiegemeenschap van St.-Michiel, die zich
thans reeds in de praktijk openstelt voor de
vredesproblematiek: door een thuis te zijn voor vele
gemeenschappen en deze met elkaar te verbinden, door
internationale aandacht voor vrede en de
ondersteuning van projecten, door de inzet om het
kerkgebouw ook open te stellen voor vredesinitiatieven
van andere groepen, door het inweven van vredeszorg
en solidariteit in de liturgieén en spiritualiteit.

De nabijgelegen Faculteit Godgeleerdheid, houdt via
haar 'Centrum voor Vredesethiek' de jaarlijkse traditie
van de Vredesdagen hoog, en dit in samenwerking met
Pax Christi.

Het woord "Vrede" dient in zijn grote meervoudigheid
begrepen te worden: persoonlijke vrede, vrede in het
gezin, wereldvrede...

Het staat in contrast tot de vele vormen van geweld die
onze wereld rijk is.



